
 

 

 

 
 

Uitwaaien aan de kust 
Van 25 augustus tot 1 september 2023 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Wij zijn op reis geweest naar Ouddorp 
op Schouwen-Duiveland in  

Zuid- Holland 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

We logeren in Vakantiepark Landal Strand Resort Ouddorp Duin 
 

De reizigers die mee gingen zijn Jeroen, John, Marieke, Melinda, 
Michel, 

 Paul en Wieneke 
Onder begeleiding van Gerda en Wim 

 
 

          
 
 
 
 
 
 

         



 

 

 

                                      

Dag 1 – Vrijdag 25 augustus 
 

De stemming zit er meteen al goed in en na oponthoud door de drukte bij 
Rotterdam arriveren we rond 17.30 uur op onze bestemming. 

 

 
 

De gewoonte is om de eerste avond te snacken wat iedereen een goed idee 
vindt. Alleen zijn we de appelmoes vergeten maar het vla toetje maakte alles 

goed. Er worden meteen vriendschappen gesloten en de kamerverdeling wordt 
door de deelnemers zelf geregeld. Op tijd naar bed want iedereen is na de 

lange dag in de bus best wel moe. 
 

 
 



 

 

 

Dag 2 – Zaterdag 26 augustus 
 

We logeren in een mooi huis met 5 slaapkamers en als we wakker worden 
schijnt de zon volop. Het weer blijft ondanks de slechtere voorspelling de hele 

week, met in de nacht wat buien, heel zonnig en warm. 
 

 
 
 

We gaan natuurlijk de kaarten kopen zodat die op tijd bij de familie zijn 
 
 

                           
  
                          



 

 

 

               
 
 

 
We regelen het treintje en doen een rondrit door Ouddorp en we maken 

plezier met de andere gasten. 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Na terugkomst even rust en dan op naar het strand want daarvoor zijn we 
gekomen 

                                                                                                                                                                                                                
 

 
 

                       
 
 In de avond eten we spaghetti, een maaltijd die voor een groot deel verzorgd 

wordt door Melinda en Wieneke. 
 



 

 

 

        Dag 2 – Zondag 27 augustus 
  

We hebben voor de hele week in overleg met alle deelnemers een mooi 
programma gemaakt en vandaag willen we gaan winkelen. 

We besluiten Middelharnis, de hoofdstad van dit eiland, te bewonderen. 
 
 

                   
 
 

 
 



 

 

 

Helaas blijkt dat in Zeeland op zondag alle winkels gesloten zijn en na wat 
omzwervingen door de binnenlanden en wat dorpjes belanden we op een 

terras in Stellendam. We hebben een mooi zicht op de Brouwersdam. 
 
 

 
 
 
 
 

    
 



 

 

 

 
 
 

Op de terugweg naar ons huisje bezoeken we nog even in Ouddorp vuurtoren 
Westhoofd. 

 

 
 

 
 

         
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

We eten snijboontjes met gebakken aardappelen en de vergeten appelmoes. 
Na de maaltijd een heerlijke traktatie. Alle deelnemers hebben zich een taak 

toegeëigend en helpen met tafeldekken, koken, het afruimen, de 
afwasmachine inruimen en leeghalen. Met z’n allen is alles snel weggeruimd. 

 
 
 
 

  



 

 

 

Dag 4 – Maandag 28 augustus 
 

Opnieuw schijnt de zon en vandaag gaan we een strandwandeling maken naar 
het terras bij Paal 10. Gerda gaat, na een spelletje met twee deelnemers, met 

de bus en Wim vertrekt met de andere vijf richting strand. 
 

                                                                          
 
 
 

              
          

Onze lachebekjes, we vermaken ons prima en hebben veel plezier. 



 

 

 

 
 

 
 

            
 

                                         



 

 

 

 

                                   
 
 
 

We eten deze avond de andijviestamp, idee van en met hulp van Michel. 
 

 
 
 

Onze deelnemers besluiten om deze avond met elkaar op stap te gaan en zij 
vertrekken met z’n zevenen naar het terras van ons vakantiepark. Zij laten de 

begeleiders zitten met de afwas. 



 

 

 

Dag 5 – Dinsdag 29 augustus 
 

Deze dag is het markt in Ouddorp dus een goede dag voor de aankoop van 
souvenirs en het centrum van dit gezellige stadje te bekijken. 

 

 

                                                                           
  
 

 



 

 

 

     
 
 
 
 

                                



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

We hebben iets te eten bij ons dus we besluiten meteen door te rijden naar de 
geitenboerderij de mekkerstee 

                                                                           

 
 

                                 
 

 



 

 

 

 

                               
 

De deelnemers knuffelen de dieren en omgekeerd. 
 

       
 

       
 

Er is hier van alles te doen en we kopen nog wat lekkere hapjes voor bij het 
happyhour. 



 

 

 

                
               

Weer terug in ons vakantiehuis doet iedereen nog iets voor zichzelf voordat de  
gourmetmaaltijd van start gaat 

 

 
 
 

                   
 

De gerechten zijn heerlijk en iedereen smult. We hoeven niet af te wassen 
want daarvoor hebben we Truus de afwasmachine. 



 

 

 

Dag 6 – woensdag 30 augustus 
 

 
 
 

We gaan op zeehondensafari en hopen dat we ze ook zullen zien. De tocht is 
gezellig met andere gasten, jammer dat Melinda en Wim niet meegaan. Zij 

doen samen een terrasje in Zierikzee. 
 
 

                        
 

 



 

 

 

 
 

Het schip vaart diverse keren op en neer zodat iedereen de dieren goed kan 
zien en fotograferen. 

 

 
 
 
 

         
 

We varen onder de Zeelandbrug door en zo zien we ook nog iets van de 
Deltawerken en een mooie blik op Zierikzee. 

                                                     



 

 

 

             
 
We eten appel-, spek- en kaaspannenkoeken en als toetje pannenkoekflensjes 

met ijs, banaan en bramen, gebakken met behulp van Jeroen. 
 

 
En dan komen de tranen want we realiseren ons dat het bijna de laatste dag is. 

Maar we gaan nog bowlen bij Port Port Zélande. 
  

         



 

 

 

Dag 7 – donderdag 31 augustus 
 

Iedereen is al snel klaar met het inpakken van de koffers en hebben nog tijd 
voor een ijsje op ons park. 

 

 
 
 
 

             
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

       
 



 

 

 

 
 

We parkeren op het transferium en mogen met het stadsbusje mee naar het 
centrum en naar een wok restaurant in Renesse. 

 

                
 

                                                



 

 

 

Het is een geweldig gezellige reis geweest en iedereen heeft vrienden gemaakt. 

We zijn een hechte groep geworden waarin iedereen elkaar helpt en aandacht 

heeft voor elkaar. Dank jullie wel allemaal. 

 

 
 

Gaan jullie volgend jaar weer mee op  

reis? 

 



 

 

 

 


